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4e Advent 

 
 
Mededelingen 

 
Inleiding op de dienst 

Op deze 4e zondag van de Advent lezen we van de ontmoeting 
tussen Elisabeth en Maria. Zij zegenen elkaar en Maria barst uit in 
een lied: mijn ziel maakt groot de Heer... Wat heel erg opvalt in het 
begin van het Lucas evangelie is dat de mannen helemaal worden 
weggeschreven. Het gaat over de twee vrouwen, Maria en 
Elisabeth, de priester Zacharias wordt de mond gesnoerd. 
En bij de vrouwen gaat het over geboortes, maar dan vooral te zien 
als een nieuwe toekomst, die geopend wordt waar het woord wordt 
gegeven aan Maria, de jonkvrouw Jeruzalem, de nieuwe Eva, 
moeder van de mensheid. 
Maar om te beginnen ontsteken wij nu eerst de kaarsen op tafel als 
teken dat we bijeen zijn in de verwachting van de komst van het 
licht van Godswege. 

 
Solo:  
Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook 
zie in ons het verlangen een mens te zijn van u. 
 

Aansteken van de kaars op tafel en derde Adventskaars 
aan de paaskaars 
 
Zingen: 
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Bemoediging en drempelgebed 
Wij stellen ons vertrouwen op de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
en die tot ons komt in kleine mensen. 
Ja, 
blijf niet langer in uw hemel, 
wees niet doof voor alle pijn 
die hier beneden wordt geleden! 
Maar kom ons bewonen, 
dat wij uw heilswil doen: 
recht en vrede voor de mensen. 

 
Allen: 

 
Zingen: Lied 19: 1 en 2 - De hemel roemt de Heer  
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2. God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 

 
Litaniegebed 

 
Kyriegebed uit ZG VI, 90 voor de 4e Advent 

solo    Kyrie 
 
allen  
 
solo   Gij die op aarde komt 

zo klein en weerloos als een kind, 
laat uw komst ons niet ontgaan. 
Kyrie eleison. 

 

allen  
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solo   Christe,  
 
allen   
 

 
solo   Gij die genoemd wordt: God met ons,  

kind van de Geest, een man van vrede, 
ontferm U over ons 

   Christe, eleison. 
 

allen   
 
 
 
solo   Kyrie, - 
 
 
allen 
 
 

solo    Gij die herder en koning blijft 
tot in de eeuwen der eeuwen, 
maak ons waakzaam tot in het eind. 

   Kyrie, eleison 
 

                                                        
  Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Eerste lezing: Micha 5:1-4a 

 
Toelichting 
 
Zingen: Lied 439 : 1 en 2 -  Verwacht de komst des Heren  
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2. Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  

wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, – bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  

 
Evangelielezing: Luk. 1:39-45 
 

Muziek: Mijn ziel maakt groot de Heer (het Magnificat) 
 
Preek 
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Zingen: Lied 321 - Niet als een storm 
 

 
 

2. Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 
 
3. Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder  macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
4. Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 
 

5. Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 

zalig de vrouw aan de bron. 
 
6. Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 
 
7. Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 
Toelichting op de inzameling 
Collectedoel: Rohingya vluchtelingen in Bangladesh 
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. N000703 
 
Gebeden 
Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 

  Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
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en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Slotzang: Lied 437 - Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer 

 
 

2.Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,  
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.  
Gij wolken, breek in regens neer,  
regen de Heiland, Israëls Heer. 
 
3.Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,  
dat berg en dal van lente lacht.  
O aarde, wek die roze rood,  
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.  
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4.Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,  
die wij verbeiden onverpoosd?  

O daal toch uit uw hoog paleis  
in ons verloren paradijs. 
 
5. Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 
6. Wij zijn hier in zo grote nood, 

wij leven allen naar de dood. 
O kom, en voer met sterke hand 
ons weer terug in ’t vaderland. 

 
 
Zending en zegen 
 
 

 
 

 
 
Algemene Symboliek van de schikking  

 

‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de 
aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de 
aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes 
een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor 
Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht 

te staan. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het 
beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles 
weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is 
de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. 
Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren 
geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. 
 


